
Even Voorstellen

Wij zijn Erwin & Jolanda Laurenssen

We zijn de nieuwe beheerders van 

"ons dorpshuis Stuifzand"

Samen met onze dochters wonen we nu in

 Stuifzand in de woning naast het dorpshuis.

Er zijn al een aantal veranderingen ingevoerd en zichtbaar in het dorpshuis maar we hebben

nog veel meer ideeën en plannen waarvan we jullie graag op de hoogte willen brengen.

Maar we zijn ook erg benieuwd naar jullie meningen en ideeën over het dorpshuis en horen

erg graag jullie inbreng. Het is immers het dorpshuis van het dorp.

Daarom dat wij een officiële opening hebben gepland op zondag 5 juli 2015 van 15.00 - 17.00

Wij bieden iedereen die komt een kopje koffie aan en 1 gratis consumptie per persoon.

Aan de kinderen is er deze dag natuurlijk ook gedacht. We hebben een springkussen 

ze kunnen prachtig geschminkt worden. 

Natuurlijk zult u van ons ook een kleine versnapering krijgen.

Om 18.00 hebben wij ter ere van de opening tot 19.00 de 2e consumptie gratis.

Iedere laatste zondag van de maand hebben we een

pannenkoekendag! De kinderpannenkoeken zijn er al voor

€3,50 en vanaf €6,00 heb je al een grote pannenkoek.

Deze pannenkoeken worden bereid met producten uit

ons eigen dorp. Zo komt bv de melk voor de pannenkoeken

rechtstreeks bij een boer uit Stuifzand weg.

Ook hebben we in het dorpshuis nu een plate-service met oa. schnitzel en spare ribs op het menu 

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor een heerlijk handijsje en voor een coupe met

ambachtelijk ijs zoals de bananenboot en de dronken boer met boerenjongens

Speciaal voor de mensen die het begin van 

de bouwvak gaan vieren hebben we op 17 juli


